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Grote Kerk 
 
 

‘s-Hertogenbosch 

 
Protestantse Gemeente 
’s-Hertogenbosch 
 
 
Protestantse Gemeente Samen-op-Weg  
Berlicum-Rosmalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan deze dag werken mee: 
 
 
ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot    

ds. Ruud Stiemer 
 

Arma Kooiker, Sonja van Tilburg, Gea van der Plaats - bloemen 
 

Michiel van Dam  
 

Koen de Jong - streaming 
 

Erik van der Schans 
 

en vele andere vrijwilligers 
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Programma: 
 
 
10.00 uur  Welkom en Opening door Jelske Faber 
 
   vervolgens aansluitend 
 
 

“Bezinningsdienst te velde” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thema: Petrus 

 
Voorganger: ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot  

        Krijgsmachtpredikant 
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Muziek: “Troostzoekers” – Wende & Froukje 
 

Geluk is gevaarlijk voor wie spaarzaam is 
Voor wie niet-leven een koud kunstje werd 
Voor wie hier binnenkomt 
En twijfelt aan alles wat mooi is 
Twijfelt aan zijn plek in de wereld 
Voor wie eindeloos teert op verlangen naar betere dagen 
Voor wie alleen wil zijn 
Maar het niet langer meer kan 
 

Geluk is gevaarlijk voor zij die niet kunnen delen 
Wie wel glimlacht maar de snik onzichtbaar,  
hoog in de keel heeft 
Wie alles verloor waar hij van hield 
Voor wie weerloos omgaat met de dingen 
Voor wie zichzelf iedere avond  
het donker van zijn kop injaagt 
Voor wie de hoop heeft opgegeven 
Als een zieke kameraad 
 

Voor wie en iedereen is hier een plek 
Voor wie en iedereen 
 

Voor wie van alles denkt 
Maar te weinig uitspreekt 
Voor wie moe is niet in slaap komt 
Eeuwig ligt te woelen 
Voor zij die willen leunen 
Onder de mensen als warme dekens 
Voor wie niet weet wie hij is, altijd onzeker 
 

Wij zijn de leegte 
Wij willen weten hoe ons te vullen 
Wij zijn de leegte 
Wij willen weten hoe ons te vullen 
 

Voor wie en iedereen is hier een plek 
Voor wie en iedereen 
 

Geluk is gevaarlijk voor de roekeloze 
Wie verstrikt zit in z'n eigen-ik 
Wie de weerloosheid weg-eet, koopt, en slikt 
Wie zichzelf bezeert omdat een ander het niet meer doet 
Voor wie stemmen hoort maar zelden een lief woord 
 

Voor wie bang is verlaten te worden 
Zélf iedereen verlaat uit voorzorg 
Voor wie weet dat het hart op 
Veel manieren breekt 
Weet dat het weer gemaakt kan worden 
Weer gemaakt kan worden 

4 



5 

Voor wie en iedereen is hier een plek 
Voor wie en iedereen is hier een plek 
Voor wie en iedereen 

 
Aansteken kaarsjes 
 
Muziek: “Prayer” – Ernest Bloch 
 
Inleiding op het thema: “Petrus” 
 
Muziek: “Kom nog even niet naar hier” – Acda & De Munnik 
 

De mist is opgetrokken 
De velden zijn weer schoon 
Ik weet het, het heeft lang geduurd 
Maar zo ben ik het gewoon 
 

Het mist soms op mijn velden 
En dan trek ik mij stil terug 
Tot ik het zelf heb opgelost 
 

Maar ik ben er bijna, echt 
Ik ben er bijna, echt 
Verlaat me niet 
Niet nu, niet nu 
Maar kom nog even niet naar hier 
Niet nu, kom nog even niet naar hier 
 

Niet bang zijn voor me, meisje 
Ik ben niet gek, juist niet 
Ik wil gewoon de rust terug 
Die me kennelijk verliet 
Die me kennelijk wel verliet 
 

Ik ben er bijna, echt 
Ik ben er bijna, echt 
Verlaat me niet 
Niet nu, niet nu 
Maar kom nog even niet naar hier 
Niet nu, kom nog even niet 
Kom nog even niet 
 

En ondertussen in mijn hoofd 
Ik had je toch een lied beloofd 
Maar het heeft al meer dan duizend zinnen (kom nog even niet) 
En toen ineens kwam daar de brug 
En nam ik al mijn woorden terug 
Omdat ik het nooit zou durven zingen 
Dus waarom aan zo'n lied beginnen? 
 

Kom nog even niet naar hier 

Petrus – uit: “Aan tafel met Jezus 
 
Muziek: “Geen verweer” – Stef Bos 
 

Ik ben geen engel 
Die verlossing brengt 
Ben vleugellam 
Sinds ik geboren ben 
Al lijkt het soms 
Of ik gewapend ben 
Ik heb geen verweer 
 

Ik dans niet meer 
Op een gemaskerd bal 
Dans op een koord 
Al weet ik dat ik val 
Open mijn armen 
Voor wat komen zal 
Ik heb geen verweer 
 

Het is de tegenslag 
Die sterker maakt 
Al weet ik niet 
Waarom de wereld draait 
Het is de liefde 
Die mij binnenlaat 
En ik heb geen verweer 
 

Wat je ook van mij maakt 
Of in mij ziet 
Wie ik ben 
Dat weet ik zelf niet 
Tast in het duister 
Op elk gebied 
Ik heb geen verweer 
 

 
 
 
 

 
Petrus deel II 
 
Muziek: “Dan geloof ik er weer in” - Alex Roeka 
 

Jij met je wilde geur 
Die me dronken maakt 
Me vergeten laat 
Dat ik een vreemde ben hier 
De weg niet ken hier 
In dit raar bestaan 
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Ik sta hier en 
Ik weet niet meer waarom 
Ik dacht dat ik mezelf 
Verklaren kon 
Jouw ogen zijn 
Voor mij de horizon 
En ik heb geen verweer 
 

Als jij ooit op een dag 
In wit gekleed 
Door de muren 
Van mijn weerstand breekt 
En aan mij vraagt 
Of ik mij overgeef 
Dan heb ik geen verweer 
 

De bladeren vallen 
Waar de wind ze waait 
Zoals deze woorden 
Die ik achterlaat 
En of de liefde wel 
Of niet bestaat 
Ik heb geen verweer 
 

Ik sta hier en 
Ik weet niet meer waarom 
Ik dacht dat ik mezelf 
Verklaren kon 
Jouw ogen zijn 
Voor mij de horizon 
En ik heb geen verweer 



Jij die met zachte hand 
Me langs kloven voert 
Waar de diepte loert 
In de vuile nacht 
Als de duivel lacht 
 

Refrein: 
ZegÊhemÊnogÊéénÊkeer 
DieÊverraderlijkeÊzin 
NogÊéénÊkeer 
EnÊdanÊgeloofÊikÊerÊweerÊin 
 

Jij met je vrouwenstem 
Die vanonder komt 
Uit de stille grond 
Waar de woorden wonen 
Die het wezen tonen 
Van dit oud verhaal 
 

 
 
Petrus deel III 
 
Muziek: “Oceaan” – Racoon 
 

Er is verrekte veel te zeggen 
En te liegen nog veel meer 
Heel veel bagger bloot te leggen 
Al doet het graven nog zo'n zeer 
Ik ben een eikel maar ik leer 
 

Een oceaan om in te vluchten 
Nooit jaloers te hoeven zijn 
Liefde om je hart te luchten 
Een oceaan 
Hoe lekker zou het zijn 
 

Was er iets waar ik om wenste 
Voordat de put droog kwam te staan 
Dan was het lang zullen ze leven 
Familie waar ik veel van hou 
En voor wie ik sterven zou 
 

Een oceaan om in te schuilen 
Nooit alleen meer hoeven zijn 
Ik heb gesmeekt niet meer te huilen 
Alsjeblieft 
 

Het leven jaagt geen angst meer aan 
Ik heb al zo ver moeten kruipen 
Het laatste stuk zal ook wel gaan 
Tot ik ga staan 
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Jij met je scherpe neus 
Die mijn leugens ruikt 
In mijn donker duikt 
Met slijk vertrouwd 
Op zoek naar goud 
 

Refrein 
  

Jij met je felle gloed 
Die mijn verweer ver-
zengt 
Me tot wanhoop brengt 
Me schreeuwen doet 
Hoe dit verder moet 
 

Refrein 

Een oceaan om in te vluchten 
Nooit jaloers te hoeven zijn 
Liefde om je hart te luchten 
Een oceaan 
Alleen van mij 
 

Een oceaan om te verzuipen 
Een dag of wat een held te zijn 
Laat die ander nu maar kruipen 
Een oceaan 
Vol tranen is van mij 

 
Petrus deel IV 
 
Muziek: “Leef” – Sam Bettens 
 

Mag ik nog even, 
hier bij jou. 
Mag ik nog een keer, 
voor het leven. 
Mag ik in stilte, 
hier bij jou. 
Mag ik nog een keer 
om je geven. 
Ik heb niet altijd juist geleefd, 
maar toch iets moois geleerd. 
 

En ik leef en ik leef. 
Alles gaat fout maar 't is goed, 
zolang ik het beleef. 
 

Want ik leef 
Ik was je verloren, 
en mij ook. 
Alles proberen, 
voor ik oud word. 
Maar ik sta nog steeds rechtop. 
Dit keer gewapend, 
voor het koud wordt. 
Ik heb je altijd graag gezien. 
Ben jij mijn geheim misschien? 

 

En ik leef en ik leef. 
Alles gaat fout maar 't is goed, 
zolang ik het beleef. 
 

Want ik leef 
Dat ik nu zonder spijt  
nog verder mag, 
nog dansen mag. 
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Dat jij, 
dat je weer lacht naar mij. 
Je lacht naar mij. 
Je lacht naar mij. 
 

En ik leef en ik leef. 
Alles gaat fout maar 't is 
goed, 
zolang ik het beleef. 
Want ik leef 



Petrus deel V 
 
Muziek: “Het is goed” - Nielson 
 

Soms raak ik verdwaald 
Lijkt het leven een weg 
Zonder eind en het doel 
Blijft nog lang onbekend 
Maar die twijfel en spijt 
Gaat vanzelf wel weer weg 
Ik wil de tijd om te groeien 
Om te zijn wie ik eigenlijk ben 
Maar alles heeft nut 
Ik weet het 
Elke stap die ik zet 
Elke fout die ik maak 
En elk succes 
Het is goed 
Het is allemaal goed 
We zullen lachen en kapot gaan 
Vallen en weer opstaan 
Het is goed 
Het is allemaal goed 
We zullen samen op de top staan 
Vallen en weer opstaan 
Ik heb kansen gemist 
Ik heb mensen gekwetst 
Maar nooit express 
Nee ik ben ook maar een mens 
Ik heb talenten verkwist 
Ik heb dingen gezegd 
Zonder enig gevoel 
Soms ben ik iets te gestresst 
Maar alles heeft nut 
Ik weet het 
Elke stap die ik zet 
Elke fout die ik maak 
En elk succes 
Het is goed 
Het is allemaal goed 
We zullen lachen en kapot gaan 
Vallen en weer opstaan 
Het is goed 
Het is allemaal goed 
We zullen samen op de top staan 

 Vallen en weer opstaan 
 Ik heb geen idee waar dit heen gaat 
 Maar ik weet waar ik vandaan kom 
 En dat ik vaak zal vallen en weer opstaan 
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Ik heb geen idee waar dit heen gaat 
Maar ik weet waar ik vandaan kom 
En dat ik nog vaak zal vallen en weer opstaan 
Het is goed          Oeeehhh 

 
Aankondiging collecte - Voedselbank 
 
Muziek: “Main theme Band of Brothers” 
 
Afsluiting  
 
Muziek: “Alles is gezegend” – Typhoon 
 

Wat nou als alles ertoe doet? 
Zijn wij hier dan toch voor niets geweest? 
Ik weet al lang niet meer 
Maar da's precies genoeg 
Alles is gezegend 
Misschien komt alles goed 
En alles heeft een reden 
Al weet ik vaak niet hoe 
Oh-oh-oh-oh-oh 
'K weet niet wat we doen 
Het lijkt genoeg 
Ik deed een hoop dingen fout 
Vergeef mij, oh Heer 
Ter verdediging, ik handelde uit noodweer 
Voelde me onoverwinnelijk en loog weer 
Maar dat nooit meer 
Mijn mama zei me: "Maak je los van je ketting" (uhuh) 
"Voel je vrij en tel je blessings" (oké) 
Ik ben druk maar bel m'n vader van de week 
En zeg 'm dat ik meer van 'm houdt dan dat 'ie weet 
 

Bij mijn demonen op de sofa 
Ze vragen: "Wil je thee?" 
Ze weten dat ik eerst ergens anders ben geweest 
Want ik ben niet alleen  
 

Ik tel de stappen in het zand 
En het strand roept de zee 
Alles is gezegend 
Misschien komt alles goed 
En alles heeft een reden 
Al weet ik vaak niet hoe        
Oh-oh-oh-oh-oh 
'K weet niet wat we doen 
Het lijkt genoeg        
Uh 
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En ik was zo moe, dat de duisternis kwam 
Zat in mijn vecht-en-vluchtmode 
Wilde niet huilen als man 
Nog steeds even onbevangen maar de onschuld kwijt 
Vraag maar, wat wil je weten over schaamte en spijt? (hé?) 
Wie wil je zijn op het hoogtepunt van het feest? 
Ik was verslaafd aan het zoeken 
Ben het denk ik nooit geweest 
Maar vandaag met de kroon op m'n hoofd, ik leef 
Ik dank God want ik ben er nog steeds 
Ik was al thuis vanaf het prilste begin 
En dat laatste wat me rest 
Is een duik in de volledigheid uit het adelaarsnest 
Bij storm of windstil, ik hoor je stem 
Oog in oog met iemand die me door en door kent 
Alles is gezegend         
Misschien komt alles goed 
 

En alles heeft een reden 
Al weet ik vaak niet hoe        
Oh-oh-oh-oh-oh 
'K weet niet wat we doen    
Het lijkt genoeg 
Zelfs wanneer ik kijk naar wat ik mis   (Alles is gezegend) 
Zolang we gewicht geven aan licht (Alles is al) 
En ik heb nachten dat ik denk:  
'Man, wat heeft het voor zin?' (Alles is gezegend)   
Maar de ochtenden zijn blind en vergevingsgezind (Alles is al)  
Dus ik blijf dat rondje lopen tot ik weet waar het begint 

 
 
 
11.45 uur Gezellig samenzijn onder het genot  
   van een hapje en een drankje 
 
 
12.15 uur Warme maaltijd  
 
 
13.00 uur  Samenzang o.l.v. ds. Ruud Stiemer 
 

 
13.30 uur  Afsluiting 
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